
Iconics
Paul Davenport (1947) laat zich inspireren door beroemde iconen 
uit het Russische en Griekse culturele erfgoed, waarbij hij het 

‘verstrijken van de tijd’ op treffende wijze verbeeldt.

Paul Davenport, restaurateur en veelzijdig kunstenaar, gebruikte iconen aanvankelijk 
als kristallisatiepunt voor experimenten met twintigste-eeuwse schildertechnieken als 
gesjabloneerde spraycan en assemblage van objets trouvé. Een schilderij maken is voor 
hem een proces van herschepping van de beproefde en bestaande vorm-en beeldtaal van 
de icoonschildertraditie. Hij brengt zijn eigen afbeeldingen van bestaande topstukken 
uit Rusland en Griekenland met een schijnbaar eeuwenoude ‘huid’ van verwering tot leven 
door schuren, schaven, vullen en meerdere lagen glaceren. 
Als restaurateur van origine, treedt hij steeds meer terug en bewandelt de omgekeer-
de route: het toevoegen van sporen van ouderdom en slijtage, in plaats van het weer    
herstellen en de terugkeer naar de oorspronkelijke staat van het object. Met oog-
strelende resultaten. 

1) Aartsengel Gabriël, 100 x 40 cm acryl op canvas, Deësis. Novgorod 16e eeuw. Naar een icoon uit State Tretyakov Gallery Moscow. 2) Heiligen, 120 x 100 cm 
acryl op canvas. Detail van een ‘zesdaagse’ icoon eerste helft 16e. eeuw. 3) Verkondiging, 100 x 80 cm acryl op canvas. Novgorod school eind 12e. eeuw, vroeg 
13e. eeuw van de St.George Monastery Novgorod. Naar een icoon uit State Tretyakov Gallery Moscow. 4) Aartsengel Gabriël (Engel met het gouden haar), 
100 x 80 cm, acryl op canvas. 12e. eeuw. Naar een icoon uit State Russian Museum, St. Petersburg. 5) Moeder Gods Hodigitria Pimenovskaja, 100 x 80 cm, acryl 
op canvas. Tweede helft 14e. eeuw, Constantinopel, Naar een icoon uit State Tretyakov Gallery Moscow. 6) Aartsengel Michaël, 100 x 40 cm, acryl op canvas. 
Deësis. Novgorod 16e eeuw. Naar een icoon uit State Tretyakof Gallery Moscow. 7) Moeder Gods van het Teken (Znamenie),  80 x 80 cm acryl op canvas. Naar 
een icoon uit Novgorod 13e eeuw. 8) Annunciatie, 100 x 80 cm, acryl op canvas. Eind 12e. eeuw. Naar een icoon uit St.Catherine Monastery, Mount Sinai, Egypt. 
9) Sint Nicolaas, 100 x 70 cm, acryl op canvas. Vroeg 16e. eeuw. Naar een icoon uit Museum Reckinghausen Duitsland. 10) Triniteit (Trojka), ook bekend als de 
gastvrijheid van Abraham, 120 x 100 cm acryl op canvas. Naar een icoon uit Andreï Rublëv ca 1420 State Tretyakov gallery Moscow. Niet afgebeeld: Moeder 
Gods, 200 x 100 cm, acryl op canvas, russisch, eerste helft 17e. eeuw. Sint Joris, 100 x 70 cm, acryl op canvas, Kiev, school eind 11e eeuw, vroeg 12e eeuw. 
Naar een icoon uit State Tretyakov Gallery Moscow.

Joris de Drakendoder, 100 x 80 cm, acryl op canvas.
Naar een icoon uit Chenkoursk, Vologda regio, collectie Tretyakov Gallery Moskou.
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